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Abonnement ASN jaarlijks nog steeds € 10,--; extra giften zijn WELKOM !!! 

 

Correspondentieadres (eindredacteur ASN en secretariaat) 
Mw. Tsjikke Andringa 
Ljurkstrjitte 5 9269 NB FEANWALDEN 
Tel. 0511 – 472207 E-mail adres: andringastichting@hetnet.nl 

Voorzitter 
Dhr. Cees Andringa 
’t Holweg 32 7924 PX VEENINGEN 
Tel. 06 - 41 56 40 91 E-mail adres: andrilef32@gmail.com 

Penningmeester 
Mw. Eppie Andringa - Bijma 
Waterlelie 5 9291 JP KOLLUM 
Alle geldhandelingen voortaan alleen via onze ING Zakelijke Rekening: 

NL62 INGB 00000 99008 – Andringa Stichting, Waterlelie 5, 9291 JP Kollum 
 

 
Beheer Andringa Boeken en Kalenders 

Mw. Ida Okx – Andringa ida.andringa47@gmail.com 
Sao Paulostraat 21 1334 BZ ALMERE Tel. 06–10 33 52 87 

 
Na ontvangst van het bedrag op banknummer van de Andringa Stichting 
krijgt u het bestelde thuisgestuurd. Persoonlijk afhalen en betalen kan ook, 
maar wel na afspraak. Meer informatie, zie omslag. 

Website beheer / coördinator – www.andringaonline.nl 
Dhr. Bart van der Kolk 
bartvanderkolk@kpnplanet.nl 

 
Beheer Andringa familie archief – ook voor al uw familieberichten !!! 

Mw. Tsjikke Andringa 
Leeuwerikstraat 5  Ljurkstrjitte 5 
VEENWOUDEN 9269 NB FEANWALDEN 
Tel. 0511 - 472207 

E-mail: tsjikkeandringa@hetnet.nl of andringastichting@hetnet.nl 
 

© Andringa Stichting Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Andringa Stichting 
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Prijs per Andringa boek deel 3 is nu € 25, --. 
Bij toezending komen er portokosten overheen, 
In Nederland per pakket (1 of 2 of 3 ex.) € 8,25 
U kunt uw bestelling ook afhalen bij Tsjikke in 

Veenwouden of bij Ida in Almere … 

INHOUDSOPGAVE … 

 
 

Onlangs hebben wij besloten om Andringa boek deel 3 
voor € 25,-- aan te bieden, dus ruim 10 euro goedkoper. 
Zo’n bijzonder boek hoort toch bij iedere Andringa thuis ? 

Tientallen dozen vol nieuwe boeken liggen nog 
opgeslagen in de hal en in mijn garderobekast alhier. 

 
Help ons de GROTE VOORRAAD te verkleinen !!! 
Even een mailtje of brief naar het secretariaat i.v.m. het 
adres waar het boek naar toe gestuurd moet worden en 
als het geld op onze bankrekening staat bijgeschreven, 
dan wordt het boek z.s.m. verzonden! 

 
Met het gebonden Andringa boek deel 3 is er een tastbaars iets wat direct uit 
de kast gepakt kan worden. Waarbij de mooie illustraties, teksten en schetsen 
een goed beeld geven bij het verhaal. Dus wilt u uzelf, een familielid of kennis 
blij maken met dit mooie boek, bestel dan snel. 
Hoe? U vindt de bestel- en betaalgegevens op de laatste pagina van dit ASN. 

 

 

 
Andringa Stichting adressen pag. 2 
Boekpromotie over boek 3 en inhoudsopgave pag. 3 
Column - 2 - door columnist Sybrig (HA) pag. 4 
Inleiding door voorzitter Cees (YA) pag. 6 
Financiën pag. 7 
In Memoriam – Herman Andringa (NB) pag. 8 
GA – op bezoek bij Ger & Ria te Midwoud pag. 10 
2024 – Andringa Familiedag te Hindeloopen pag. 13 t/m 16 
ZA – Statenbijbeloverhandiging door Reitze Jonkman pag. 17 
Website bijdrage door Ted en Bart pag. 20 
Dubbele achternamen sinds 1 jan. 2024 … pag. 22 
Ontmoetingen met Andringa’s - 44 - pag. 24 
Info Fam. dag 2024 en Andringa boekbestellingen pag. 27 en 28 

andringa boek deel 3 - Verjaarscadeau ??? 
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Vandaag is het de eerste dag van 2024. Het oude jaar hebben we achter ons 
gelaten. Het nieuwe jaar is begonnen. Altijd spannend wat dit jaar ons allen gaat 
brengen. Mijn jaar begon met een klein ‘Andringa weetje’. Ik heb namelijk nooit 
begrepen waar ‘Staach Nijs’ voor stond. Ik dacht een familienaam, een huis of 
een weetje van vroeger. Ik had geen idee. Zelfs niet nu ik in Friesland woon. Wat 
blijkt, het is bij Google gewoon de Friese vertaling van ‘Goed Nieuws’, Andringa 
Goed Nieuws welteverstaan. Onze familie ‘zoekmachine’ heet Tsjikke Andringa, 
zij vertelde mij: Staach = Staak = Familietak. Oftewel: Nieuws uit de grote 
Andringa familietakken. Dat is toch weer een heerlijk ‘weetje’ om mijn tweede 
column mee te beginnen. 

 
In 2023 heb ik mijn jaaropleiding Familieopstellingen afgerond. Ik ga nu de 
verdieping in met een tweede jaaropleiding. Een familieopstelling is een bijzonder 
fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die 
diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. Als je ergens tegenaan 
loopt in je leven dat je maar niet veranderd krijgt of omgedraaid, dan kan een 
opstelling je de mogelijkheid geven tot een totaal andere kijk en ingang op de 
kwestie. Dit is een hele korte uitleg van een fenomeen dat eigenlijk niet logisch te 
verklaren is. Mede door deze opleiding vind ik het extra interessant om me in mijn 
familie te verdiepen. Ik zag een positief familiepatroon: Mijn opa Theo Andringa 
(HA121) was de oudste zoon van negen kinderen. Zijn vader Catharinus Tjeerds 
Andringa (HA12) overleed toen Theo zeventien jaar was. Mijn opa moest 
noodgedwongen op zijn zeventiende de zuivelwinkel in Leeuwarden overnemen. 
Leuk ‘weetje’ is dat hij de melkrondes met een hondenkar deed. De klanten 
ontvingen dan de melk in hun (soms vieze) pannetjes. 

Opa Theo krijgt ook negen kinderen. Om de detailhandel te bevoorraden vereni- 
gen de kaashandelaren zich in Uniekaas (1956). Twee zonen (Floris HA1213 en 
Frans HA1214) nemen samen zijn zaak over. Floris richtte zich op Friesland en 
Frans op Groningen. Er werd uiteindelijk steeds meer centraal ingekocht door de 
grote ketens waardoor de zaken terugliepen. Frans stapte op een gegeven 
moment uit het bedrijf. In Groningen daagt Frans een tijdje later een kaashande- 
laar op de markt uit om hem die week daarna te voorzien van een betere kwaliteit 
biologische kaas. En zo ontstond in 1983 FZ Organic Food met de inkoop en 
verkoop van streekproducten en delicatessen aan lokale winkeliers. Eerst vanuit 
Frans zijn kelder, daarna vanuit de schuur in de tuin om vervolgens in 1989 een 
fabriek in Wolvega te kopen. Onder de naam Fryslander verkocht hij onder andere 
de bekende ‘Wolvega Blue’ en ‘Rode Fries’. Frans heeft samen met Boukje van 
der Werf een dochter (Elbrecht Ford) en twee zonen (Bjorn en Folmer Andringa). 
Onbespoten eten zonder rare toevoegingen, dat kregen ze van huis uit mee. Van 
Boukje door het eten dat ze op tafel zette en van Frans door zijn business. 

COLUMN - 2 - door Sybrig Andringa (HA1212) - Januari 2024 
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De twee broers kwamen in 2003 aan het roer. Folmer werkte destijds bij een 
biologisch zeepfabriekje in Duitsland. Bjorn deed de studie ‘Voeding en 
Marketing’. Een vriend adviseerde hem om eerst ook de ‘andere kant van de tafel’ 
te leren kennen. Zo werkte Bjorn o.a. als inkoper van voedselwaren bij de Hema. 
Hier leerde hij veel van leveranciers. Op een dag belde Folmer zijn broer Bjorn 
op: hij wilde het familiebedrijf voortzetten met onder andere een eigen 
productielijn van biologische chips. Samen in het bedrijf mét productontwikkeling 
i.p.v. alleen maar in- en verkoop. En zo gebeurde het. Bjorn doet de 
productontwikkeling, marketing en verkoop. Folmer runt de fabriek. 

 
Zij noemen hun bedrijf een ‘snelweg’: als 
er een opstopping is (oorzaak: financieel, 
machines of mensen), dan grijpt Bjorn of 
Folmer in zodat de opstopping weer 
verholpen is. Naast alle verantwoorde- 
lijkheid van hun fabriek en alles wat 
daarbij hoort, blijven ze tijd maken voor de 
leuke dingen ernaast (zoals, naast hun 
gezin, varen, bootjes, auto’s, handeltjes 
en verbouwingen). Ondertussen levert FZ 
Organic Food aan 40 landen en 
produceren zij meer dan 350 producten, 
allemaal biologisch want dat blijft de basis. 
Een ding is zeker, FZ Organic Food liep 
zijn tijd ver vooruit om 40 jaar geleden al 
te beginnen met biologische producten. 

 
Toen ik op bezoek was bij de fabriek had 
ik een dikke kerststol meegenomen. Alle 
medewerkers die in de kantine langs kwamen durfden gretig de traktatie aan te 
nemen en reageerden enthousiast en open. Ik voelde geen hiërarchie. Hier wordt 
goed voor het personeel gezorgd. Folmer en Bjorn zijn een voorbeeld niet alleen 
voor hun personeel maar ook voor elkaar. Ze gunnen elkaar het beste. 

De broers zijn handelaren in hart en nieren, net als hun vader, hun opa en hun 
overgrootvader. En wie weet wat daar allemaal nog aan handel voor heeft 
gezeten… Die handelsgeest herken ik maar al te goed bij mijn eigen broer Lieven. 
Als afsluiting nog even Folmer’s (handels) devies: 
“Je moet niet alles weten, anders durf je geen risico’s meer te nemen.” 

Oant de folgjende Andringa kollum! 
SYBX 
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Beste Andringa familie, 
In tegenstelling tot mijn vorige bijdragen aan het ASN, wil ik het niet over onze 
werkzaamheden van het bestuur hebben, maar meer een persoonlijk verhaal. 

 
Mijn naaste familie bestond uit zes personen. Mijn ouders, broer en twee zussen. 
Ik wil het hier graag hebben over mijn broer Klaas. Mijn broer, die eigenlijk een 
half broer van mij is, was bijna 10 jaar ouder dan ik. Mijn vader is eerder getrouwd 
geweest met zijn moeder. Helaas is zij overleden aan een hersentumor. Mijn broer 
Klaas was toen nog geen jaar oud... Klaas is in militaire dienst geweest en was 
gelegerd in Duitsland. Zijn beroep was kok en dit vak kon hij ook in dienst 
uitoefenen. We hebben het hier over halverwege de jaren 60. Klaas kreeg daar 
verkering met een Engels meisje, genaamd Silvia. Een paar jaar later trouwden 
zij en gingen wonen in Birmingham. Klaas kreeg daar een baan als chef kok. Zij 
kregen twee kinderen, David en Sue. 

 
In het voorjaar 2020 moest Klaas een hartoperatie ondergaan. Door complicaties 
is deze operatie voor hem slecht afgelopen. Een dag voordat hij 80 jaar zou zijn 
geworden, is hij gestorven. In die tijd was er dus sprake van een Corona pandemie 
en gold voor vele landen een lockdown. Zo ook in Engeland. Het was voor mij, 
via een visum, wel toegestaan om naar Engeland te gaan, echter er mochten 
maar een maximum aantal personen op de uitvaart aanwezig zijn. Gelukkig kon 
ik thuis de uitvaart streamen en op de juiste tijd zat ik voor de laptop naar een 
trieste vertoning te kijken. Mijn schoonzus Silvia zat voorin de kerk, apart van haar 
kinderen. U kent het beeld vast nog wel van koningin Elizabeth tijdens de uitvaart 
van prins Philip. Tijdens de uitvaart werd er uitgebreid ingegaan op het leven van 
Klaas gedurende de tijd in Engeland. Maar er werd niets gezegd over zijn 
Nederlandse afkomst en de familie alhier. Over zijn Andringa roots werd dus 
gezwegen. Wij, mijn zus en ik, betreurden dit. 

 
Maar een tijdje geleden kreeg ik een berichtje van mijn nicht Sue (dochter van 
Klaas). Zij wil haar achternaam veranderen in Andringa. Zij heeft nu de naam van 
haar man en de reden hiervan heeft niets te maken met eventuele onenigheid 
met haar man. Mijn vermoeden bestaat, dat zij zich bewust is geworden van haar 
geboorte naam en wel degelijk nu belangstelling heeft voor de achtergrond van 
haar vaders verleden. Deze gedachte wordt bevestigd doordat zij aangaf er naar 
te streven om op 1 juni a.s. naar onze familiedag te komen. De familiedag geeft 
hiermee haar bestaansrecht zeker aan. 

Ik kan alleen maar afsluiten door te zeggen: U komt toch ook! 
Cees Andringa, voorzitter en bereikbaar via mail: andrilef32@gmail.com 
of telefonisch 0641564091. 

INLEIDING door onze voorzitter Cees Andringa (YA21214) 

mailto:andrilef32@gmail.com
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Het jaar 2024 is nog maar net begonnen en 
meteen op de 2e januari heeft iemand al een 
bedrag overgemaakt voor de jaarlijkse ASN 
donatie ad € 10,-- Bij die donatie was eveneens 
een extra gift voor onze Andringa Stichting ING 
rekening, waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Nu 
maar hopen dat er vele donaties en giften gaan 
volgen in ‘onbevangen en tolerant’ 2024! 

 
Binnenkort ga ik me weer bezighouden met het 
financieel jaarverslag over 2023, zodat wij dat 
als ASB (Andringa Stichting Bestuur) op onze 
ASB vergadering op 1 maart 2024 te Hindeloopen kunnen bespreken. Daarna 
wordt er weer een beroep gedaan op enkele Andringa’s om als kascommissie 
samen te komen i.v.m. de controle over de afgelopen vier jaar, zodat zij verslag 
uit kunnen brengen op de eerstvolgende Andringa Familiedag te Hindeloopen. 

Bij die bijeenkomst met een kascommissie bij mij thuis is dan, naast penning- 
meester Eppie, indien mogelijk ook onze adspirant penningmeester Cécile voor 
het eerst aanwezig. Vier jaar geleden kwam de kascommissie reeds bij elkaar 
i.v.m. de periode 2016 t/m 2019 en heeft destijds die benodigde stukken goed 
bestudeerd en goedgekeurd, maar daarvan is door het uitstel van onze 12e 

familiedag in 2020 nog niets naar voren gebracht. Dus op zaterdag 1 juni 2024 
kunt u horen hoe het de afgelopen 8 jaren wat financiën betreft, is gegaan. 
Misschien kunnen wij u daar dan over nog meer nieuwtjes informeren… 

 
Hier nog een kort overzicht m.b.t. diverse geldhandelingen: 
€ 10,-- jaarlijkse donatie voor ASN 
€ 25,-- aanschaf Andringa boek deel 3 (zie ook achterzijde ASN) 
€ 8,50 eventuele portokosten (in Nederland zelfs voor 1, 2 of 3 boeken tegelijk) 
10, 20 of 50 euro: eventuele giften (of meer …) 
TIP: Overweeg ook eens om gratis een periodieke (jaarlijkse) automatische 
betaling over te laten maken naar ons ING banknummer, alvast dank! 

Met vriendelijke groet, 
Eppie Andringa – Bijma, penningmeester 
en Tsjikke Andringa, hulppenningmeester 

 
NL62 INGB 00000 99008 Andringa Stichting, 
Waterlelie 5, 9291 JP Kollum 

FINANCIEN 
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“De muziek van onze levenskunstenaar is verstomd, 
maar blijft doorklinken in ons hart” … Met die woorden 
wordt het overlijden van onze vroegere voorzitter 
Herman Andringa vermeld op een kleurrijke kaart. 
Aan de voorkant een prachtige foto van hem met links 
een baan rood en rechts een baan oranje. Een 
indringende blik straalt mij tegemoet, open ogen 
kijken me aan, grijze kop, doorleefd, lachrimpels, 
helemaal niet droevig, prachtig en een strapadsel met 
memo van zijn hand op de blauwe achterzijde… 

 
Hier links een foto van Herman tijdens de laatst 
gehouden Andringa familiedag inclusief publi- 
catie Andringa boek deel 3 te Sneek in 2016. 

In 1982 ontmoette ik Herman voor het eerst op 
onze tweede Andringa familiedag in de 
Tropenfauna te Heerenveen. Zijn familiegroep 
noemden wij toen het Taekle Rinties folk; 
enkele jaren later kwam familiecode NB en 
Herman kreeg NB22114. Herman komt als 
vierde zoon uit het grote gezin van Dirk en Ali 
Andringa – Kossen; al hun 12 kinderen, 9 
jongens en 3 meisjes, werden te Heemskerk 
geboren. (Ronald, wat ben ik blij dat jij de 9e 
zoon bleef, jij kreeg fam. code NB22119; was 
er destijds een tiende zoon gekomen, dan had 
die jongen ons (door genealoog Ype Brouwers 

aangeleverde) codesysteem helemaal in de war gebracht…) 

In 1988 bij de vierde Andringa familiedag in de Open Hof te Leeuwarden, was 
Herman voor de tweede keer present, toen samen met Hiltje Dekker. Aan het eind 
van die dag melde hij zich spontaan aan voor een bestuursfunctie en hij bleef in 
ons AS bestuur tot zijn afscheid in 2016. Elk schrikkeljaar organiseren wij, indien 
mogelijk, een Andringa Familiedag, sinds 1988 was Herman er met zijn vrouw 
Hiltje elke keer bij; Hermans familie is daar altijd zeer goed vertegenwoordigd! 

 
Samen met Herman, eerst als alg. adjunct, toen een poosje als secretaris, daarna 
sinds 1997 voorzitter (af en toe een tijdlang ad-interim), werden wij als AS bestuur 
vooral geïnspireerd door zijn creatieve ideeën en onuitputtelijke mogelijkheden. 
Denk maar aan enkele locaties voor de afgelopen familiedagen: De Koperen Tuin 

Herman Andringa (NB22114) * 27 sept. 1942 † 23 nov. 2023 
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te Leeuwarden (1996 en 2012), het Karmelklooster te 
Drachten (2000), Kameleondorp Terhorne (2004), het 
openluchtmuseum Enkhuizen (2008) en tot slot Lokaal 
55 en galerie Bas te Sneek (2016). Op de foto hiernaast 
uit 2012 draagt Herman zijn rode deelnemerskaartje: 
een praam met zijn naam en de Oldehove. Herman hield 
van schrijven, dat weten jullie allen ongetwijfeld. 
Verhalen, gedachten verwoordend in gedichtjes en hij 
tekende ter ontspanning ‘Strapadsels’ op zijn laptop 
nadat bij hem de ziekte van Kahler was geconstateerd. 
In 2012 verscheen dankzij buren, vrienden en 
familieleden een boek met ruim 100 strapadsels, eentje 
staat op onze website bij een kort IM, getiteld 
‘Carnavalvierder’, met doorverwijzing naar een langer 

‘In Memoriam’. Wat heeft Herman als mederedacteur en columnist enorm veel 
voor Andringa Staach Nijs (ons familiekrantje in Nederland) en ASNE (de Engelse 
editie) betekend! Vanaf zijn eerste redactioneel in ASN15 (1988) t/m zijn laatste 
column in ASN73 (2021), ze blijven boeien! Zijn vierjaarlijkse verslagen in onze 
Familiedag programmaboekjes (1992 t/m 2016) geven een bron van inspiratie! 

Ype Brouwers was vanaf 1981 de grondlegger van ons 
Andringa onderzoek en vooral boek 1 (1985), samen 
met een zeer actief bestuur o.l.v. voorz. Sjoerd (ZG). 
Sjoerd nam de coördinatie van een Engelse editie op 
zich (1988). Tsjerk (ZG), onze voorzitter van 1988 tot 
1997 en Herman namen het initiatief tot Andringa boek 
2, een zg. kijkatlas met foto’s en veel meer info (1996) 
en tot een Andringa kunstkalender (2004). Herman 
zorgde samen met Bart v.d. Kolk en het ASB in 2012 
voor een A. website. Het redactieteam Ype Brouwers 
en de Andringa’s Herman, Piter en Tsjikke zorgden 
samen met velen voor publicatie van Andringa boek 
deel 3 in 2016. 

Als Andringa Stichting kunnen wij terugkijken op een 
onvergetelijke tijd samen met Herman Andringa. Een 
bruggenbouwer, een zeer boeiende persoonlijkheid, 
optimist, doorzetter, ‘workaholic’, ach, er zijn ongetwijfeld veel meer superlatieven 
te noemen m.b.t. Herman. Tot slot uit ASN16 (met blauw kaft, net zoals ASN17, 
daarvoor wit en daarna altijd rood gekleurd omslag) het zelfgeschreven gedichtje 
‘Dag Andringa’ door Herman. Natuurlijk namens het hele ASBestuur, ASWebsite 
en allen die Herman Andringa hebben meegemaakt, heel veel dank! Opnieuw 
enorm veel sterkte toegewenst aan zijn vrouw Hiltje, zijn kinderen Ilka en Mirko, 
9 kleinkinderen, Elly en zijn grote familie! Tige tank & tút, Tsjikke A. (YB) 
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Bij thuiskomst na afloop van mijn bezoek aan hen heeft Ger reeds een digitale 
foto opgestuurd: << Dag 
Tsjikke, je vond de foto 
waarop mijn moeder ons 
familiewapen borduurt zo 
leuk. Dus hierbij. Jouw 
visite bij ons was erg 
gezellig. Groetjes, Ria 
en Ger >> 
Ger zijn moeder Stien 
Andringa – van der Wilk 
omstreeks 1990. 

Mijn reactie daarop: 
<< Heel hartelijk dank, Ger, voor deze vlotte service. Ik ben net thuis na een 
welbestede lange dag. Wat vind ik het fijn dat ik jullie nu eindelijk in levende lijve 
heb mogen ontmoeten! Heel hartelijk dank voor alle verhalen, de koffie met 
heerlijke appeltaart en de lunch inclusief soep! En daarna de niet te vergeten 
bezichtiging van de kamers boven met o.a. de door je vader zelfgemaakte 
meubels, enz. Binnenkort probeer ik alle indrukken die ik bij jullie opdeed, te 
verwerken in een verhaal. Met vriendelijke groet, Tsjikke Andringa >> 

 
De aanleiding tot dit interview gaf Gerardus Andringa (GA1211) afgelopen zomer 
2023 zelf, door ons een berichtje te sturen inclusief foto genomen in de Andringa 
straat, zie geel naambordje. << Wat een ontdekking. Een Andringa-straat in Zuid- 
Afrika? Een kleindochter van mijn vrouw 
maakte in november 2022 een rondreis 
door Zuid-Afrika. In Stellenbosch kwam 
ze in de Andringa-Street terecht. De 
straatnamen worden op de straathoeken 
op een geel bordje op de grond 
aangegeven. Ze nam daar een foto van 
en mailde die naar ons. Leuk om ook 
naar ASN te sturen. Via Google Maps 
was de straat en plattegrond snel te vinden. Ik vraag mij af: Is de geschiedenis 
over deze Andringa bij ASN bekend? Dan lezen we dat natuurlijk graag. Met 
vriendelijke groeten, Ger Andringa >> Dit was mijn reactie destijds: 
<< Goedenavond Ger & Ria, wat leuk weer iets van jullie te horen, hartelijk dank! 
Hoe gaat het met jullie en met je kinderen Marja en Vincent, Ger? De Andringa 
Street in Stellenbosch is bij ons bekend en er wordt zelfs in Andringa boek deel 3 
over geschreven. In de afgelopen jaren kreeg ik reeds diverse keren berichtjes 

GA – Ontmoeting met Ger & Ria in Midwoud, begin september 2023 
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van andere Andringa vakantiegangers, die deze straat in Stellenbosch ook tegen- 
kwamen. Ik moest zopas even goed nadenken en zoeken, waar wordt in ons boek 
hier iets over vermeld? Gelukkig herinnerde ik mij dat de naam van de bewuste 
Andringa met een W begint en dus heb ik zopas bij het register gekeken. Al vrij 
snel kom je dan bij een Watze en die voornaam deed bij mij een belletje rinkelen. 
Ger & Ria, kijk in jullie Andringa boek maar eens op blz. 78, daar staat iets over 
de achtergrond van deze persoon en straat. Watze Sybes Andringa (A4121): 
“ … hij het as doelwit gehad om reg te laat geschied aan den Christen zoowel als 
aan den armen Hottentot en slaaf … “. Mooi toch, die instelling en dat woord 
‘Hottentot’. Prima idee om hierover in ASN iets te gaan publiceren; jullie hebben 
al een mooie opzet gemaakt, ook daarvoor dank! M. vr. gr. Tsjikke Andringa >> 

 
Even later bezoek ik Ger & Ria Andringa - Mars (GA1211) te Midwoud, allebei 
reeds 85 jaar. Ger, afkomstig uit Den Haag, en Ria, oorspronkelijk uit Amsterdam, 
later wonend te Twisk, ontmoetten elkaar omstreeks 1986 in Sneek tijdens een 
zeilschool. Ger werkte bij de KPN (voorheen de PTT) en Ria was kleuterleidster. 
Allebei hadden ze een eerdere relatie, Ger kreeg 2 en Ria 4 kinderen uit hun 
huwelijk; in beide gevallen eindi- 
gend met een echtscheiding. Zij 
trouwen te Midwoud op 27 mei 
1994 en laten aldaar op een 
prachtige locatie een huis 
bouwen, waar ze nog steeds 
naar genoegen wonen. 

 
Boven in één van de slaapka- 
mers (het lijkt wel een Andringa 
kamer), ben ik onder de indruk 
van drie zelfgemaakte fauteuils, 
alle drie verschillend. Eén daar- 
van is een oor-fauteuil. In de rugleuning van alle drie is een fantasie-wapen (geen 
Andringa wapen) gebeiteld. Verder een kast met een bureauklep, als schrijfplank 
uitklapbaar, waarachter een fraaie vakverdeling, alles ooit door Ger z’n vader 
Johannes (*1911 † 2000) met de hand gemaakt. Dit omdat de oorspronkelijke 
meubels in 1940 - 1945 als brandhout waren opgebruikt. Zelf heeft Ger in 2001 
een gebrandschilderd raam met ons wapen laten maken, daarover staat meer in 
boek 3 op blz. 86. Wat een liefde voor de Andringa familie straalt vooral deze 
kamer uit! Aan de muur hangen twee ridderordes, de ene met Johannes Gerardus 
Andringa zijn naam en de andere met Gerardus Hermanus Andringa. Waardoor 
hebben zij deze verkregen? “Mijn vader voor zijn inzet en jarenlange technische 
ondersteuning in het Gemeente Ziekenhuis te Den Haag. En ik voor mijn 
prestaties in het Technisch Laboratorium der PTT in Leidschendam.” Wat is alles 
keurig geordend, alle fotoalbums per jaar, heel veel administratie, om jaloers op 
te worden… 
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Later vraag ik Ger om meer informatie over de door zijn vader Jan Andringa 
(GA121) nagetekende loodgieter in houten lijst. Jan was, evenals zijn vader 
Gerard (GA12), loodgieter. << In zijn jonge tijd heeft mijn vader Jan de Avond- 
tekenschool in Den Haag bezocht. Constructie- en uitslagentekeningen maken 
met pennen in Oost-Indische inkt. Met die kennis heeft hij later thuis, in 1940, een 
ets met gedicht van Jan Luyken minutieus nagetekend. De totale lijst is: 30x24cm. 

Toen de foto maken. Maar dát was lastig. Ik 
wilde het plaatje niet uit de lijst halen. Het 
papier en het karton daarachter is zo slecht. 
Met het weghalen van alle spijkertjes aan de 
achterzijde was ik bang dat ik wat zou 
beschadigen. Maar met het glas aan de 
voorkant kwamen er allerlei lichtreflecties op 
de foto’s. Uiteindelijk is het met flitslicht en 
een schuine stand van de lijst gelukt. Het 
contrast is zelfs beter en minder geel dan op 
het origineel. Vr. gr., Ria en Ger >> 
Het gedicht onder de ets is moeilijk leesbaar, 
daarom hier in ASN79 ook die tekst: 

‘K ontfang mijn naam van lood te gieten 
Waarvan gemak en dienst genieten 

Die gooten maakt of muuren dekt 
Daar ’t water nooit door heenen lekt. 

 
(8 jan :Vanmorgen ging Ger naar de sport- 
school waar hij onder leiding en met een 

groep allerlei oefeningen doet. “Ik wandel er naar toe, inderdaad WAT IS HET 
KOUD! Eén keer gymvereniging en één keer sportschool in de week. Ik ben zó 
blij dat ik dat nog kan. Veel bewegen op elke leeftijd, ik raad het iedereen aan. 
Vroeger ook veel getrimd, hard gelopen (max. halve marathons), schaatsen op 
natuurijs (toen dat er nog was, mijn max. 120 km). Vandaag kon er weer 
geschaatst worden op opgespoten banen. Toen ik 80 werd heb ik mijn schaatsen 
verkocht. Heb nog vier jaar geskeelerd door de Noord-Hollandse polders. Ook 
heerlijk! Maar toch maar gestopt. De botten worden brozer nietwaar, dus wilde ik 
het risico op eventuele valpartijen maar opheffen. Ria doet aan wandelen met de 
rollator, af en toe gaan we samen” Hartelijke groet, Ria en Ger) 

 
Tot slot een korte uitleg bij de foto aan het begin van dit artikel. Ger zijn moeder, 
Stien Andringa – van der Wilk (GA121) borduurt het Andringa wapen nadat 
haar kleindochter Marja (GA12111) het in kruissteekpatroon heeft verwerkt. Kijk 
maar eens in Andringa boek 3 op blz. 85. Dat borduurpatroon hebben we in 
december 2009 in kleur toegevoegd in ons jubileumnummer ASN 50 en staat 
inmiddels op onze website (via “De Andringa Stichting” doorgaan naar “Het 
Andringa wapen”). Nogmaals zeer veel dank en m.vr.gr., Tsjikke Andringa (YB) 
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2e rode stip: De Foeke 

 

Dit jaar, 2024, is weer een schrikkeljaar 
Dus opnieuw een Andringa Familiedag 

 

 
 
 
 

Nieuwstad 49, 

 
De locatie: 
Café-restaurant 
‘De Foeke’ 

op zaterdag 1 juni 2024 

8713 JN te Hindeloopen 

De prijs voor deelname: 
€ 35,-- per volwassene 
Jongeren tot 18 jaar: gratis 

PARKEREN Oosterstrand 6-A (zie 1e rode stip hieronder) 
8713JS te Hindeloopen -  (rechts op het parkeerterrein is gratis) 

 

 
Meer info op pag. 14 en opgave formulier op pag. 15 in dit ASN79 

KOMT ALLEN EN GEEF DEZE DATUM DOOR AAN JE / UW FAMILIE 

ANDRINGA FAMILIEDAG IN 2024 
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Hallo Andringa’s, 
afstammelingen en belangstellenden. 

 
Mensen, mensen, wat gaat de tijd snel… 
Over 3 maanden hebben wij al weer 
onze 12e Andringa familiedag, 
die vanwege diverse omstandigheden niet eerder door kon gaan. 

 
Zoals jullie ongetwijfeld in ons familiekrantje ASN 78 
hebben kunnen lezen, houden we op 1 juni 2024 
dan eindelijk weer een Andringa familiedag. 
Het begint om 10:00 uur in café restaurant ‘De Foeke’, 
Nieuwstad 49 in Hindeloopen 
(Parkeren: Oosterstrand 6-A - rechts op het parkeerterrein is gratis) 

Dus geef jullie nu op; wacht niet te lang! 

U wordt verwelkomd door een Hindelooper echtpaar 
in klederdracht. De toegang voor volwassenen is 
pp € 35,--; voor jongeren tot 18 jaar is het gratis, 

dus neem vooral jullie (klein)kinderen mee en familie ! 
Graag van te voren aanmelden m.b.v. het 

invulformulier en/of via het secretariaat van de 
Andringa Stichting. (andringastichting@hetnet.nl) 

Bij binnenkomst staat een tafel 
met Andringa boeken, kalenders en Frysk Ferskes boekjes. 
Op deze dag hebben wij ook een SUPER aanbieding: 
het 3e Andringa boek kost op die dag € 15,-- (i.p.v. € 25,--) 
Er zit tevens een bezoek bij inbegrepen aan het Eerste Friese Schaatsmuseum 
en/of Meubelmakerij Roosje Hindeloopen Museum. 

Samen met jullie erbij 
wordt het vast en zeker een super dag !!! 

 
Dus doen hè….. 
Wij rekenen op jullie !!!!!!!! 
DOEN...DOEN…DOEN… 

Met vriendelijke groet, ook namens ons ASB 
(Andringa Stichting Bestuur), Ida, Giny en Marc. 

ANDRINGA FAMILIEDAG IN 2024 

mailto:andringastichting@hetnet.nl
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Ondergetekende, familiecode (zie adressering) ……………….. 

Naam ………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………. 

Postcode …………………    Woonplaats   ………………………………… 
 

deelt mede dat de volgende persoon komt / personen komen op 
de 12e ANDRINGA familiedag die gehouden wordt op zaterdag 1 juni 2024 

 
Roepnaam Achternaam Woonplaats 

…………………….. ……………………… …………………… 

…………………….. ……………………… …………………… 

…………………….. ……………………… …………………… 
 

O Hij / zij heeft o.v.v. familiecode en naam op .................................. (datum) 
 

€  …, ............ voor deelname familiedag overgemaakt. 
 

(per volwassene € 35,-- voor deelname aan de 12e Andringa familiedag; 
kinderen en jongelui tot 18 jaar gratis) op onze Zakelijke Rekening 
NL62 INGB 00000 99008 tnv Andringa Stichting, Waterlelie 5, 9291 JP Kollum 

via eigen IBAN rekening nummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HANDTEKENING 

 
Dit aanmeldingsbriefje kunt u knippen, kopiëren of scannen uit ASN79 en 
ingevuld opsturen naar het Secretariaat van de ANDRINGA STICHTING, 
andringastichting@hetnet.nl of per post opsturen: 
p/a Ljurkstrjitte 5, 9269 NB Feanwâlden 

 
Misschien heeft u voor de familiedag dieetwensen of zijn er andere 
opmerkingen / aanvullingen? Die kunnen hieronder worden genoteerd. 

 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ANDRINGA 

12 
FAMILIEDAG 

mailto:andringastichting@hetnet.nl
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HINDELOOPEN - HYLPEN 
Een bijzondere, historische en prachtige stad, één van de elf steden in Fryslân. 

 
Dat het Frysk de officiële tweede taal van 
Nederland is, is wel bekend. Maar ook 
het Frysk kent dialecten. Het 
Hindeloopers is daar eentje van. Zelfs 
voor Friese oren zijn de klanken van de 
Middeleeuwse klinkers onwennig. Deze 
stad doet dingen graag op eigen wijze en 
dat maakte Hindeloopen, Hylpen, tot 
een eigengereide trendsetter. De recht- 
streekse verbinding van de Zuiderzee 

naar de Oostzee bracht hen in aanraking met bedrukte katoenen stoffen, de sits. 
Naast een eigen klank, dus ook eigen kleding. De fashionista`s van de 
negentiende eeuw vond je in Hindeloopen. 

Het stadje was ooit een belangrijke 
handelshaven en was nauw verbonden 
aan de Hanze. Doordat de plaats geïso- 
leerd lag van het achterland, heeft Hinde- 
loopen een eigen cultuur en dialect 
ontwikkeld; afwijkend van de rest van 
Friesland. De stad ligt direct aan 
het IJsselmeer. Door Hindeloopen lopen 
de wateren Zijlroede, de Indijk (Yndyk) en 
de Oude Oostervaart (Aesterfaart). De 
stad ligt ten zuidwesten van Workum, ten 
noordwesten van Koudum en heeft een grote jachthaven aan het IJsselmeer met 
wat vakantiehuizen, vakantiepark en enkele campings. 

 
Hindeloopen kun je niet alleen per auto bereiken, maar ook wandelend, fietsend, 

met eigen boot of met het Openbaar Vervoer. Op 
zaterdag gaat er vanuit Leeuwarden om 8:22 
(9:22) uur een trein die om 9:02 (10:02) uur in 
Hindeloopen arriveert. Dat station ligt ver van het 
centrum. Mocht u hier gebruik van willen maken, 
geef het even door aan het secretariaat, dan 
proberen wij u van het station af te laten halen. 

ANDRINGA FAMILIEDAG IN 2024 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanze
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijlroede_(Hindeloopen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indijk_(Hindeloopen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Oostervaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Workum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koudum
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Hoe komt een oude statenbijbel uit 1720 in het bezit van de Andringa familie in 
Wijnjeterp (ZA) en wat gebeurt er 3 eeuwen later mee? Dat is voor mij een 
intrigerende vraag, nadat ik eind vorig jaar door mijn schoonzus wordt 
geattendeerd op een artikel in het regioblad van Opsterland, genaamd: Sa !; even 
later krijg ik dat artikel door iemand anders per post toegestuurd. Op 
zondagmiddag 3 december 2023 overhandigt Reitze Jonkman een ‘Andringa’ 
Statenbijbel van de voorheen rijke Andringa 
boerenfamilie tijdens een speciale kerk- 
dienst in het kerkgebouw van de Hervormde 
gemeente te Wijnjewoude aan dienst- 
doende ouderling Jaap Kruidenier (zie foto). 
Daar wil ik natuurlijk meer over weten en ik 
maak een afspraak met de voor mij onbe- 
kende ‘schenker’ bij hem thuis te Drachten. 
In zijn werkzaam leven als leraar wiskunde 
bij het voortgezet onderwijs te Drachten, 
weet hij boeiend te vertellen over zijn vak, 
o.a. over een Andringa oud-leerling, maar 
nog meer over zijn vele hobby’s, vooral 
familiehistorie heeft zijn grote belang- 
stelling. Bij binnenkomst laat hij een stapel 
verkoopaktes van stukken land, oorspron- 
kelijk behorende aan Andringa’s zien, maar 
er staan meer documentendozen met door 
hem verzamelde informatie. 

De ZA familie is wat Andringa-nageslacht betreft, helaas uitgestorven. Uit het 
verhaal door Reitze, uitgesproken op die bewuste zondagmiddag, begrijp ik dat 
in dit aanvankelijk rijke Andringa boerengeslacht in een bepaalde generatie, acht 
neven en nichten, allen omstreeks 50 jaar oud, ongetrouwd waren. Gelukkig 
huwden 2 van hen alsnog: ZA1 - Andries Heeres in 1786 als 56 jarige met Antje 
Lolkema en zijn neef ZA2 - Andries Bonnes in 1799 als 50 jarige met Grietje 
Lolkema, een jongere zus van Antje. Oudste zoon Heere (ZA11) van Andries 
Heeres en Antje kunnen we volgen tot ZA1121, ZA1131 en ZA 1132, maar die 
tak is sinds het overlijden van Sjoukje in 2001 uitgestorven. 

 
Tweede zoon Tjibbe (ZA22) van Andries Bonnes en Grietje die met een Enkjen 
Andries Andringa (ZA1) trouwt, is te volgen via ZA221 naar ZA2211. Tjibbe 
Andries Andringa (ZA2211) trouwt met Durkje Bokkes Andringa (ZA113). Reitze 
Jonkman blijkt aan dat gezin verbonden te zijn via zijn oudtante Aaltje Sakes 
Akkerman, gehuwd met Andries Tjibbes Andringa (ZA2211), door zijn moeder 

ZA – verhaal familie Andringa te Wijnjewoude en een Statenbijbel 
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Pietje Akkerman, gehuwd met Joop Jonkman. Deze laatste Andries Andringa 
krijgt dezelfde familiecode als zijn vader Tjibbe, omdat hij geen kinderen kreeg. 
Alle vier kinderen van Tjibbe en Durkje staan in Andringa boek 3 op blz. 456 
vermeld bij hun gezin, alle vier zonder eigen volgnummer, omdat er geen 
Andringa nageslacht werd geboren. 

 
<< De familie Andringa was heel rijk, weet Jonkman. Na de adel van Beetster- 
zwaag waren zij de grootste grondbezitters in de gemeente Opsterland. Hun 
rijkdom begon echter klein: stamvader Andries Rebbes was timmerman. Door 
goede huwelijken, erfenissen en vervening verwierven ze kapitaal. Halverwege 
de negentiende eeuw bouwden ze drie statige boerenplaatsen aan weerszijden 
van de kerk, de familie ging er wonen. Van die drie zijn twee nog goed herkenbaar; 
van de derde staat alleen nog het voorhuis aan de oostkant van de kerk. >> 

 
Omstreeks 1920 woonden drie families Andringa in de drie boerderijen rond de 
kerk van het vroegere dorp Wijnjeterp. Het dorp heet nu Wijnjewoude, in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw zijn de dorpen Wijnjeterp en Duurswoude gefuseerd, 
met Wijnjewoude als nieuwe naam. Aan de oostkant Antje Andringa (ZA2211) & 
haar man Jelle Bakker; aan de westkant Sjoukje Andringa (ZA2211) & haar 
echtgenoot Douwe Alkema en in het midden Andries Tjibbes Andringa (ZA2211) 
& zijn vrouw Aaltje Akkerman. Deze laatste Aaltje was dus de oudtante van 
Reitze; als weduwe verliet zij in 1948 de boerderij, om plaats te maken voor Reitze 
(*1950) zijn ouders. Joop (Johannes) & Pietje Jonkman – Akkerman, huurden van 
1948 – 1980 de middelste van de drie Andringa boerderijen. Reitze laat mij een 
door hem ingekleurde kadastrale kaart uit 1832 zien; even later maakt hij een 
kopie die hier nu voor mij ligt. Zeer opvallend zijn de langgerekte stukken land 
aan weerszijden van de weg waar aan één zijde boerderijen, woningen en het 
kerkgebouw liggen, waarover in dit artikel wordt gesproken. (Zie ook in Andringa 
boek 3 op blz. 452). Die langgerekte landerijen zijn kenmerkend voor de 
streekdorpen in Opsterland, ze liepen van de Boorn in het noorden tot de grens 
met het voormalige Schoterland in het zuiden. De kerk bevindt zich aan de 
westkant van Wijnjewoude, ver buiten de eigenlijke dorpskern. De boerderijen 
liggen ruim 100 meter ten zuiden van de weg verwijderd, aan het vroegere 
tsjerkepaad (kerkpad) dat van west naar oost door het dorp liep. 

 
“Ieder jaar ‘mei âlde maaie’ (rond 12 mei) komt tante Aaltsje met de notaris twee 
dagen lang in de voorkamer van nog steeds haar boerderij om de boeren de huur 
te laten betalen en om met iedereen persoonlijk hun bedrijfsplannen door te 
spreken. Natuurlijk voor die boeren een spannende dag. “Wij als kinderen werden 
geacht om ons goed te gedragen”, vertelt Reitze. “Bij ons op zolder stond een 
grote kist vol met boeken, afkomstig van de familie Andringa. Voornamelijk 
theologische boeken. Toen onze boerderij in 1968 werd verbouwd, kwamen er 
slaapkamertjes op de grote open zolder. Die enorm grote kist stond in de weg, 
maar waar moest die naar toe? Er was nog geen Marktplaats en wie zou belang 
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hebben bij al die theologische werken? Uiteindelijk was onze toenmalige 
predikant, ds. Liefting, er enorm mee ingenomen. Maar ús mem, mijn moeder zei 
meteen: “De Oude Statenbijbel uit 1720 houden we zelf”. 

 
De Bijbel ziet er niet erg fraai uit, de band is deels kapot, er missen enkele 
bladzijden, het koperen sluitwerk is niet meer volledig. Die Bijbel lag jarenlang op 
een speciaal tafeltje in de kamer, eerst op de boerderij, later in Beetsterzwaag. 
Us mem is 5 jaar geleden overleden en toen erfde ik de Statenbijbel, echter 
zonder dat tafeltje. De Bijbel kreeg een plekje bovenop een kast, maar ja, niet 
ideaal dus. Daarom hebben wij besloten om de Bijbel aan de kerk van Wijnjeterp 
te geven. Dat is ongetwijfeld in de geest van de familie Andringa. Als de grootste 
boeren van het dorp destijds, hadden zij in de kerk natuurlijk veel inbreng; die kerk 
stond eveneens letterlijk midden tussen hun bezittingen.” Reitze sluit zijn verhaal 
af met de volgende woorden: “Ik winskje dat de gemeente fan dizze tsjerke dizze 
Bibel noch lang yn har besit hâlde mei”. (Ik wens dat de kerkelijke gemeente deze 
Bijbel nog lange tijd in haar bezit blijft koesteren). Tige tank! Tsjikke A. (YB12214) 

 

 
De middelste van de drie boerderijen op een aquarel die in de oorlog door een 
onderduiker is geschilderd. In deze boerderij woonde tante Aaltsje (ZA2211); 
later van 1948 - 1980 fam. Jonkman, dus Reitze met zijn ouders en hun gezin. 



ASN 79 – januari 2024 – pag. 20 van 28 
 

 

Even voorstellen… Ik ben Ted Andringa (PA12211) en woon in Huizen samen 
met mijn vriendin Petra van Ee, dochter Robbin Andringa (PA122111) en zoon 
Thijs Andringa (PA122112). Ik word deze maand (januari 2024) 56 jaar. 

Als externe beveiliger / brandwacht voor RTL 
Nederland, toen Veronique, heb ik daar 27 jaar 
gewerkt. Hier was ik als medewerker bij vele 
opnames en/of uitzendingen aanwezig o.a. bij 
Telekids, de 5 uur show, Tineke, Barend & van 
Dorp, Vakantieman, RTL lijsttrekkers debatten, 
etc. Al die jaren heb ik daar met heel veel plezier 
gewerkt en vele bekende buitenlandse en 
Nederlandse gasten ontmoet. Na 27 jaar RTL 
liep de samenwerking af en werd ik te werk 
gesteld bij o.a. Reclassering Nederland en de 
Defensie. Totaal andere bezigheden maar net 
zo leuk om te doen. 

Doordat ik al enkele jaren bij de defensie werkzaamheden verrichtte, kwam vorig 
jaar april een droom voor mij uit. Ik werd gevraagd om bij de opdrachtgever te 
komen werken als centralist op de meldkamer op de marine basis in Den Helder. 
Super! Zelf heb ik nautische opleidingen, binnenvaartschool en stuurmans- 
opleiding kleine handelsvaart gedaan. Zo ging ik een beetje terug naar mijn roots: 
mijn vader Jaap (PA1221) is geboren in Den Helder en heeft bij de onderzee- 
dienst gezeten; mijn Oma (Leny Boot) is geboren op Texel en mijn opa Jacob 
(PA122) is geboren in Barsingerhorn. Het voelt een beetje als thuis dus. Mijn Oma 
was vroeger geregeld bezig met de familie geschiedenis en was ook in bezit van 
het eerste Andringa boek. Na haar overlijden heb ik dat boek in bezit gekregen. 

 
Ooit heb ik mij aangemeld bij de Andringa stichting, zo ben ik ook meer geïnte- 
resseerd geraakt in de familie. Eerst via het internet zelf gerommeld met een 
stamboom maken. In ASN53 zag ik een oproep om mee te helpen met het 
digitaliseren van de Andringa boeken, wat nu Boek 3 is geworden. Ik heb mij direct 
opgegeven en ben met heel veel plezier aan die mega klus begonnen. Ben veel 
nieuwe namen en onbekende plaatsen tegen gekomen. Ook de bijeenkomsten 
met de leden van de Andringa stichting waren en zijn erg warm en gezellig. Zijn, 
klopt. Na die klus ben ik, i.v.m. drukke baan, het wat rustiger aan gaan doen totdat 
ik gebeld werd door Ida om toch maar weer wat te gaan doen voor de Andringa 
Stichting. Omdat ik geregeld dingen doe met de p.c., o.a. Photoshoppen, leek het 
mij wel leuk om te helpen bij de website. Nu ben ik de assistent van onze Web 
goeroe Bart van der Kolk. Hierbij doe ik diverse hand en spandiensten voor de 

Andringa Stichting Website bijdrage, deze keer: Even voorstellen … 
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Stichting waaronder het plaatsen van leuke verhalen. Ook willen we iets meer 
gaan doen met Facebook en Instagram. Dit staat nog even in de kinderschoenen, 
maar er zijn al wat dingen geplaatst, zoals info over de familiedag 2024!  Hierbij 
doe ik een verzoek aan u en / of familieleden. Heeft u een leuk en/of spannend 
verhaal of een gebeurtenis, liefst met foto, ideeën, mededelingen of oproepen? 
(Zie  voorbeeld  van  mij,  Solexvirus  bij  “Andringa’s  in  het  Nu”  onder  bijzondere 
Andringa’s).   En wilt u het met ons delen, neem dan a.u.b. contact op met de 
Andringastichting. Ook willen wij u wel helpen met uw verhaal en dan kunnen wij 
een nog mooiere familie website maken ●  Groeten, Ted Andringa 

 
Even voorstellen… Ik ben Bart van der Kolk (HA12). Mijn vader is Wieger van 
der Kolk. Hij is een rechtstreekse afstammeling van de Koning van Wartena, een 
recalcitrant RK kofschipper uit de 18 eeuw die met handelswaar voer van de 
Oostzee tot de Middellandse Zee. Zie www.vanderkolkonline.nl 

 
Mijn vader was getrouwd met Mieke Andringa uit de 
bekende Leeuwarder familie (HA12) aan de Uniabuurt 
met de zuivelwinkel en later een kaas groothandel 
o.l.v. oom Theo en neef Floris. Een uitermate RK 
familie met een pastoor en een stevige vroedvrouw 
die 14.000 baby’s ter wereld hielp. Ik zelf groeide 
midden in die Andringa familie op met opoe Regina 
Jorna als Mater Familias over haar 11 kinderen. Opa 
Catharinus Andringa was al in 1926 overleden. 
Niemand van zijn 56 kleinkinderen heeft hem gekend, 
maar ook heeft hij geen enkel kleinkind in zijn armen 
gehad. Na de middelbare en technische school moest 
ik in militaire dienst (Verbindingsdienst) waar ik nooit 
spijt van heb gehad. De oefeningen op de Lüneburger heide in Duitsland waren 
steeds een avontuur Na 25 jaar liep mijn huwelijk toch nog op de klippen, maar 
mijn vijf kinderen en 3 (binnenkort 4) kleinkinderen geven mij genoeg bezigheid. 
Samen met vrijwilligerswerk. In mijn eerste en laatste baan bij Philips in Apeldoorn 
en Nijmegen ontwierpen wij apparatuur voor de chipindustrie, een voorloper van 
het huidige ASML Voor de installatie en de opleiding van lokale engineers maakte 
ik meerdere interessante reizen naar Taiwan en Bangkok. 

Mijn interesse voor de Andringa familie groeide en in 2011 in de tuin van Herman 
Andringa (onlangs overleden) te Oldeholtpade stelde ik voor om een website te 
maken met mijn eigen website als voorbeeld: www.andringaonline.nl Het bestuur 
ging akkoord en ik kon daarna aan de slag. Leuke inbreng maken, mededelingen 
en jaarlijks de ASN familieberichten verwerken in de parentelen op de website. 

 
En zo hoop ik nog jaren door te kunnen gaan met Ted Andringa als back up voor 
het geval als ik zou moeten stoppen. Groeten, Bart van der Kolk 

http://www.vanderkolkonline.nl/
http://www.andringaonline.nl/
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Vandaag, 5 januari, staat in het Friesch Dagblad een artikel over ‘Eerste dubbele 
achternamen in Fryslân: ‘Het is je identiteit’. In de gemeente Leeuwarden is in 
ieder geval een kind geboren met een dubbele achternaam, lees ik in dat artikel 
op blz. 7. Ook zijn er 32 achternamen gewijzigd van kinderen in de gemeente 
Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest Fryslân en Noardeast Fryslân. In december 
was er reeds een vooraankondiging dat vanaf 1 januari 2024 ouders hun kind een 
dubbele achternaam mogen geven. 

 
<< Het ministerie van Justitie en Veiligheid peilde in 2020 de meningen. Van de 
deelnemers wilde 32 procent graag de mogelijkheid om beide achternamen aan 
hun kinderen door te geven: het benadrukken van de gelijkwaardigheid van beide 
partijen en het kunnen aangeven dat een kind meerdere nationaliteiten heeft, zegt 
de communicatieadviseur van gemeente Heerenveen. >> 

 
Als de achternaam eenmaal is gekozen, geldt die naam automatisch voor alle 
volgende kinderen die met dezelfde partner zijn gekregen. Aan het aanvragen 
van een dubbele achternaam voor kinderen geboren in 2024 of later, zijn geen 

kosten verbonden. Kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 
2016 kunnen alsnog een dubbele achternaam krijgen. Daar 
zijn wel kosten aan verbonden, voor de eerste € 75,-- en voor 
de volgende(n) € 50,--. Een dubbele achternaam is niet 
verplicht, lees ik bij het Het Juridisch Loket. 

Toen ik in 1985 in het huwelijk trad, heb ik destijds aangegeven dat ik mijn 
Andringa achternaam wel wilde behouden; ik ben trots op die achternaam. 
Natuurlijk mede door ons Andringa onderzoek sinds 1981… Een jaar later werd 
onze eerste dochter geboren, anderhalf jaar later de tweede, allebei werden ze 
ingeschreven met de achternaam van hun vader. Weer een paar jaar later 
strandde helaas onze verbintenis; uiteindelijk heb ik eind 1995 een achternaam- 
wijziging voor hen aangevraagd, vooral omdat vader Hilbert duidelijk had aange- 
geven buiten beeld te willen blijven. De achternaam Haar van Sygrit en Kirsten is 
bij Koninklijk Besluit per 1 mei 1996 gewijzigd in Andringa. Maar dit hoort eigenlijk 
niet bij het onderwerp; ik wil hier aangeven dat ik als vrouw met Andringa dochters 
een eigen familiecode kreeg. Waar gebeurt dat ook? Zijn er meer voorbeelden? 

 
Dubbele achternamen, dan denk ik wat Andringa’s betreft meteen aan de familie 
Van Andringa de Kempenaer. MA – Regnerus Livius (blz. 198) draagt die 
dubbele achternaam reeds. Op blz. 77 in Andringa boek 3 bij M221 kunnen we 
lezen dat Romelia van Andringa (*1672) in 1694 te Lemmer huwde met Dancker 
de Kempenaer (*1668). Uit hun zoon Hendrik spruit het geslacht Van Andringa de 
Kempenaer; hij volgt onder M2211 met als extra notitie: Op voorstel van de 

DUBBELE ACHTERNAAM sinds 1 januari 2024 
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kinderloze ooms Regnerus en Livius Theodorus van Andringa, die zagen aanko- 
men dat de naam Andringa zou uitsterven, noemden Hendrik de Kempenaer 
(M2211) en zijn tweede vrouw Quiruna hun vierde kind Regnerus Livius Andringa 
(volgt onder MA). Daar wordt hij genoemd: Regnerus Livius van Andringa de 
Kempenaer (*1752). Als laatste in ons Andringa boek 3 wordt op blz. 206 bij 
MA22111 genoemd: Floris Pieter van Andringa de Kempenaer (*1983). 

 
Laatst werd ik geattendeerd op Roel Andringa-Boxum 
(NB22151), maar er staat een streepje tussen. Roel (*1984) 
is in 2017 getrouwd met Stijntje Boxum. Hoe kan het dan dat 
hij die dubbele achternaam draagt? Googelend op die beide 
achternamen kom ik meteen op Roel zijn website: << Ik ben 
dus Roel Andringa-Boxum, een “Nerd uit het Noorden”, en 
hou van wetenschap. Die passie wil ik graag delen! >> Hoe 
die interesse begonnen is, dat kun je / kunt u aldaar lezen… 

 
Dubbele achternamen, hoe gaan we die bij ons verwerken? In de KB familie 
hebben we daar sinds publicatie van Andringa boek deel 1 in 1985, al mee te 
maken gehad. Vanaf bijv. KB12: Gijsbert Paz Andringa (*1909) uit Portugal 
trouwde I met Natercia; hun beide zonen dragen de achternaam Graças de 
Andringa. Gijsbert trouwt II met Amarina en hun dochters dragen de achternaam 
Marina Dias Andringa. Op de bladzijden 131 t/m 137 in Andringa boek 3 kun je 
steeds dubbele en verschillende achternamen lezen bij deze KB-familie, maar zij 
houden wel onze Andringa achternaam in ere! De jongste zoon van Maria Cristina 
da Costa Graças de Andringa is bijv. Sebastāo Andringa e Quadros de Almada 
Saldanha (*2009). In dit geval krijgen Andringa vrouwen dus ook een eigen 
familiecode… Meer dan vijf achternamen (pp) zijn niet toegestaan in Portugal. 

 
Dan ga ik onze genealoog Ype Brouwers raadplegen, misschien heeft hij nog 
interessante informatie… Helaas, Ype heeft deze keer geen tijd voor een bijdrage, 
hij werkt intensief aan het ‘Genealogysk Jierboek 2023’, maar vindt het wel een 
goed idee om hier aandacht aan te schenken en wenst ons veel succes. Hoe 
gaan wij als AS later dubbele achternamen behandelen? Waarschijnlijk uitgaande 
van de volgorde door de ouders gekozen, krijgen kinderen met een dubbele 
achternaam waarbij Andringa als eerste wordt genoemd, een eigen familiecode 
volgnummer. Met ouders die er voor kiezen om de andere achternaam als eerste 
te laten gebruiken, daar zullen die kinderen net zoals voorheen, de code van hun 
ouders meekrijgen. (Ype kan het nu nog even niet overzien...) 

 
Zelf ben ik nu reuze benieuwd welke ‘Andringa ouders’ vanaf 1 jan. 2024 voor 
dubbele achternamen gaan kiezen (of met terugwerkende kracht vanaf 1 jan. 
2016). Hou je ons op de hoogte? Stuur maar een geboortekaartje via de post of 
e-mail naar het secretaraat!  Met hartelijk groet, Tsjikke Andringa (YB12214). 
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De vierenveertigste aflevering alweer - een verhaal over 
ontmoetingen met Andringa’s … nu in ASN 79. Regelmatig 
ontmoet ik mijn eigen Andringa familie en af en toe de 
Andringa’s van het Andringa Stichtings Bestuur. Daarnaast 
hoor, lees, zie of ontdek ik vaak iets over andere mensen 
die dezelfde achternaam dragen of er aan verwant zijn. 
Overigens ben ik altijd benieuwd naar jullie reacties & 
verhalen, stuur eens iets op, wie weet wordt daar in het 
volgende ASN op ingegaan. 

Rond kerst en oud & nieuw is het altijd 
zo leuk om kerstkaarten te mogen 
ontvangen, maar ja, van wie kreeg ik 
deze kaart? Wie herkent dit handschrift? 

 

 
Natuurlijk hebben jullie allen de afgelopen tijd iets gehoord over de 12e Andringa 
Familiedag, vooral ook omdat die in schrikkeljaar 2020 door corona niet door kon 
gaan. Nu, in 2024, het nieuwe schrikkeljaar, gaat die dag wel door! Wat hoop 
ik, samen met ons ASB (Andringa Stichting Bestuur) en onze ASW (Andringa 
Website Commissie) om vele Andringa’s en aanverwanten te kunnen begroeten 
op zaterdag 1 juni a.s. te Hindeloopen !!! Dit ASN 79 (Andringa Staach Nijs) 
familiekrantje versturen we daarom extra vroeg. Er zijn reeds een aantal 
deelnemers, maar er kunnen nog veel meer bij! Vraag eens rond in jullie eigen 
familiegroep en/of bij overige willekeurige Andringa’s. Hoe meer mensen er 
komen, hoe gezelliger het kan worden en waarschijnlijk blijft het daarna niet bij 
die ene ontmoeting. Een aantal Andringa’s uit Nederland heeft zich al opgegeven 

(en betaald), maar zoals het nu lijkt, komen er ook 
Andringa’s uit Australië, VS van Amerika, Portugal, 
UK en Zweden. Wij hopen als ASB / ASW dat er 
toch minimaal 50 personen deze familiedag gaan 
bezoeken (zo niet, dan zullen wij die dag helaas 
moeten cancelen), dus met minder dan 50 gaat die 
dag weer niet door. Wij blijven optimisten, die 50 
personen is toch wel haalbaar? Eén van onze 
bestuursleden heeft uit eigen portemonnee voor 
haar kinderen betaald, dat zijn alweer 4 personen! 
Idee om ook toe te passen!?! Hopelijk tot ziens!!! 

ONTMOETINGEN MET ANDRINGA’S … 44 
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De afgelopen maanden heb ik weer vele Andringa’s mogen ontmoeten. Vooral bij 
het afscheid van onze oud-voorzitter Herman Andringa (NB22114), maar op 
dezelfde dag, 29 nov. eerst mijn eigen familie bij de 80e verjaardag van schoonzus 
Pytsje in Oosterbierum. Bijna ons hele huidige Andringa gezin was compleet, net 
zoals het gezin van broer Geert & Pytsje Andringa – Beuckens. Na de koffie met 
gebak werden we allen getrakteerd op heerlijke boerenkoolstamppot of hutspot 
met knapperig gebakken spekjes, vlees en/of worst. Zus Geiske, broer Piter en ik 
konden helaas niet lang blijven, want ‘s middags werd er in het crematorium 
Schoterhof afscheid genomen van Herman. Een uitgebreid In Memoriam staat op 
onze website (via De Andringa Stichting en dan door naar Bestuur …) 

 
Tijdens de indrukwekkende en ingetogen afscheidsdienst brachten Herman zijn 
vrouw Hiltje, zijn dochter Ilka, zijn zoon Mirko, zijn kleindochter Kaysha, Hermans 
oudste broer Jan en een paar vrienden herinneringen naar voren en werd er o.a. 
gemusiceerd door Ilka en Elly, zijn vriendin. Heel sfeervol. Daarna kwamen we 
weer bij elkaar in Oldeholtpade in ‘De Rustende Jager’, vlak bij ‘De Holthof’, het 
woonboerderijtje van Herman en Hiltje. Hier heb ik veel NB-Andringa familieleden 
van Herman even kunnen spreken, maar ook oud-bestuurslid Elske (ZG2114) met 
haar man Tolé en huidige bestuursleden Ida (LE) en Eppie (SA) waren aanwezig. 
(Wat zullen we Herman over een paar maanden gaan missen bij de familiedag. 
Nu maar hopen dat zijn grote familie wel weer aanwezig kan zijn: broers, zussen, 
neven, nichten en meer; Hiltje heeft zich reeds aangemeld). Herman’s oom Simon 
(95 jaar oud, NB2214) uit Kollum, zo kras & kwiek voor zijn hoge leeftijd, kon 
meerijden met Eppie; ik kon me na afloop bij hen voegen. 

 
In de Aldjiers bijlage van week 52 van het Friesch Dagblad is het thema: 
‘Terugblikken en vooruitkijken in de laatste weekendbijlage van 2023’. Als rode 

draad tussen de verhalenserie ‘De mooiste verhalen’, 
staan deze keer zeven boeiende foto’s door hun 
zeven persfotografen, met op elke pagina een 
toelichting waarom die keuze. Van Marchje Andringa 
(YP12111) is deze foto, genomen op de Wadden: “Aan 
deze zwart-wit foto kun je je eigen emoties hangen.” 
Marchje maakte deze foto in kleur. “Dat is een heel 
ander beeld. Het schip is groen met oranje, de lucht is 
heel blauw… Door de foto in zwart-wit te zetten, zie je 
de structuren en texturen heel goed. De foto wordt 
hierdoor krachtiger. Tussen het ruwe, weerbarstige 
schip dat moeilijk te buigen is aan de ene kant en het 
jeugdige meisje met haar onaangetaste zachte huid 
aan de andere kant. Het oude tegenover het pure van 

de kindertijd. Ook de gebarsten structuur van het slik is een contrast met de 
gladde huid van het meisje.” In deze foto komt voor Marchje alles samen… 
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Sociale Media – maken Andringa’s daar ook gebruik van? Vanuit ons bestuur is 
er sinds kort een poging om via Facebook en Instagram de Andringa meningen 
te peilen. Zelf doe ik daar niets mee, bewust, ik weet zeker dat ik dan veel meer 
informatie over hen ga uitzoeken… Maar als AS Bestuur zijn we wel benieuwd… 
Af en toe vind ik via Google bijzondere informatie zoals het volgende: 

Een late lunch vandaag, 3 januari, extra lang door de boeiende beelden op tv door 
Rail Away. Portugal is in beeld, te beginnen bij Lissabon, gaat de trein ‘Oriënte 

Setúbal Evora’ door de uitgestrekte 
Alentejo regio in Midden- en Zuid Portugal. 
Het is een route vol afwisseling, vanaf de 
kust landinwaarts langs zonovergoten 
witte dorpjes, indrukwekkende kurkeiken 
en wijngaarden zover het oog reikt. Eerst 
via de rode ‘hangbrug’, oftewel de ‘Ponte 
25 de Abril’ voor verbinding over de Taag 
onder een bestaande brug. De grote rode 
hangbrug is een van de meest beroemde 

bezienswaardigheden van Lissabon en verbindt de hoofdstad met de gemeente 
Almada op de zuidelijke oever van de rivier de Taag. Evora is vandaag de 
eindbestemming. Daar staat de lugubere ‘Capela dos Ossos’, de bottenkapel, die 
zijn naam dankt aan het feit dat de binnenmuren zijn bedekt en versierd met 
menselijke botten. Memento Mori – gedenk te sterven. Lissabon, dan denk ik aan 
Andringa’s van de KB familie die daar wonen en misschien op 1 juni ook naar 
onze familiedag komen. Een gezin (KB1211) met drie opgroeiende kinderen, 
maar dat is nog even afwachten dus. Wat is Portugal toch een boeiend land. Ik 
ben er in 1985 geweest met zus Lybrich (YB1221), onvergetelijk! Wij verbleven 
toen hoofdzakelijk in de Algarve, reisden o.a. per trein naar de uiterste zuidpunt 
Sagres, maar maakten ook een bus- en treinreis naar de binnenlanden. 

 

 
Maaike Andringa (LA123..??) is programmamanager Duurzaam- 
heid bij Hogeschool Windesheim. Zij gelooft dat duurzame veran- 
dering kan als we samen werken: iedereen is nodig. En als we 
ons van binnenuit ontwikkelen naar een duurzame mindset: geen 

transitie zonder transformatie. 
 

Joute Andringa (YB133122) was de nummer 5 op de lijst van het 
CDA in de gemeente Hollands Kroon en is nu fractieondersteuner. 
"Ik ben Joute Andringa, 34 jaar, opgegroeid in Slootdorp en woon- 
achtig in Wieringerwerf. Ik ben getrouwd met Léonie en samen 
hebben we een zoon van 9 jaar en een dochter van 6 jaar.” 

 
Zomaar een paar Andringa’s, mag dit zomaar in ASN? Tsjikke A. (YB12214) 
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Zaterdag 1 juni 2024 

Allemaal Andringa’s 
van heinde en ver 

in volle vaart 
 

op weg naar de 
Andringa Familiedag 

te 
Hindeloopen 
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De Andringa familieboeken en Andringa kalenders zijn te bestellen 
door het verschuldigde bedrag over te maken naar: 

Andringa Stichting, Waterlelie 5, 9291JP te Kollum op rekening: 
NL62 INGB 00000 99008 onder vermelding van: Bestelling 
.. x boek deel 2 en/of .. x boek deel 3 en/of .. x kalender. 

Noteer bij betaling duidelijk uw naam, adres en familiecode. 
Na ontvangst van het bedrag krijgt u het bestelde thuis gestuurd. 

Persoonlijk boeken of kalenders afhalen en betalen mag ook, 
maar laat dit dan even van te voren weten aan: 

Mw. Ida Okx - Andringa, Sao Paulostraat 21, 1334 BZ Almere 
Tel. 06 – 10 33 52 87 

Kosten van de publicaties: 

 

Engelse versie (korte samenvatting bij deel 1) € 20,00 
 

Andringa KUNST verjaardagskalender NU per stuk € 5,00 
Kalender - 3 exemplaren (LET OP ACTIEPRIJZEN)  € 10,00 
“Fryske Ferskes” poëzieboekje door Sjoerd Andringa €  5,00 

 
Verzendkosten per 1, 2 of 3 boeken in Nederland € 8,25 
Verzendkosten per kalender in Nederland € 4,60 
(brievenbuspakje - indien toelevering via normale brievenbus mogelijk is) 

 

Andringa Boek deel 1 (1985) UITVERKOCHT  (à € 20,00) 

Andringa Boek deel 2 (1996) voldoende voorraad € 10,00 
(Bij bestudering van deel 2 is deel 1 nodig als naslagwerk) 

Andringa Boek deel 3 (2016) vanaf november 2020 € 25,00 

Maak de serie met rugnummers (1 en) 2 en 3 compleet!!! 
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